
Ontmoeting en inspiratie
met een prachtige groep
gemotiveerde jeugdleiders
op 27 augustus! Op een
heerlijke zomeravond in de
mooiste tuin van de
binnenstad; de Frans en
Hildehof. De volgende
avond is op 12 november 
in de Adventkerk.
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Op de jeugdleidersavond
ontstonden veel ideeën en

werden andere plannen weer
nieuw leven ingeblazen! Zo wordt
er nagedacht over een christelijk

festival, een ontmoetingsplek
voor jongeren in de stad en

continuïteit in het aanbod van
Youth-Alpha in Amersfoort.

Meepraten over deze plannen?
Stuur een bericht naar 

Christiaan of stap in een 
van de WhatsAppgroepen 

in de community.

Heb je deze toffe promo voorbij
zien komen op de socials?

Hierin legt Christiaan in 1
minuut uit wat zijn missie is. De

video is te vinden op
https://www.youtube.com/

@RaadvanKerkenAmersfoort 
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Er staat weer veel gepland! Hieronder een aantal belangrijke data:

22 september - Jeugddienst De Levensboom ‘t Hooge Landt college
27 september - Nachtlicht 19:30-22:30 Joriskerk
29 september -  KIEM Luca's eigenwijze reis 10:00 Fonteinkerk
5 oktober - Trainingsevent 09:00-13:00 Kruispunt
12 november - Jeugdleidersavond 20:00 Adventkerk

In juli 2024 gingen 20 jongeren en 5
begeleiders uit verschillende kerken uit
Amersfoort en Leusden op reis naar de
oecumenische broedergemeenschap Taizé
in Frankrijk. We kijken terug op een prachtige
reis vol bijzondere ervaringen en
ontmoetingen. Volgend jaar ook mee? Zet
19-27 juli 2025 vast in de agenda! Mee als
begeleider of wil je meedoen in de
werkgroep? Doe een berichtje naar
Christiaan!

jeugd@raadvankerkenamersfoort.nl

@jeugd_en_kerk_amersfoort

Scan de QR om deel te nemen aan
de community voor jeugdleiders! 

@jeugd-en-kerkamersfoort

Op de hoogte blijven van wat er gebeurt
en nieuwe inspiratie en tips ontvangen?
Wordt lid van de WhatsAppcommunity
of volg ons op de socials!

Er wordt veel georganiseerd, geregeld en
vergaderd in de kerk. Soms kan het je zomaar

even teveel worden of zie je zo weinig vrucht
op dat wat je gezaaid hebt.

 
TIP: Neem een moment om te danken voor
zegeningen, te ontspannen, te genieten en

even af te remmen; je draagt het niet alleen!


